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Bestuurswisseling bij ’t Huis van Heden-Hospice Zuidoost-Drenthe. 
Met een woord van de vertrekkend voorzitter: 

Graag wil ik vanaf deze  plaats kenbaar maken het voorzitterschap van de Stichting Hospicezorg Zuidoost Drenthe begin 

januari 2026 te gaan overdragen aan Piet de Kroon, nu nog secretaris van de Stichting Vrienden van het Hospice. 

Zoals bij velen bekend zal zijn, ben ik (oud bestuursvoorzitter van Wooncom, nu Lefier) vanaf het 

allereerste begin betrokken geweest bij het  initiatief tot de realisatie van ‘t Huis van Heden-Hospice 

Zuidoost-Drenthe, gelegen aan de Markeweg 1 te Emmen. Daar kijk ik met veel genoegen op terug hoe 

de samenleving dit initiatief ondersteunde, maar ook de mensen van het eerste uur die de basis legden 

voor het Hospice: Tineke Heeres, Piebe Prins, Jaap van Veldhuisen en vele anderen. Na de opening van 

het Hospice in 2006 werd mij gevraagd het voorzitterschap van de Stichting Hospicezorg op mij te 

nemen. Ik vond het eervol om dat te doen. Na al die jaren kijk ik terug op een heel mooie periode van 

verbinding en samenwerking met onze vrijwilligers, coördinatoren, besturen en  vele externe relaties die 

allen hebben bijgedragen om onze gasten in de laatste levensfase op welke wijze dan ook bij te staan. 

Allen heel veel dank daarvoor. Jan Hulsegge (rechts op de foto) 
 
De nieuwe voorzitter: 

Mijn naam is Piet de Kroon, geboren als boerenzoon in de Zuidwesthoek van Friesland. Na de middelbare school in Sneek ben 

ik klinische psychologie gaan studeren in Groningen. In 1977 kwam ik in Emmen wonen en werken in het psychogeriatrisch 

verpleeghuis De  Bleerinck. Als directeur/bestuurder mocht ik daar een beleid ontwikkelen waarbij wonen centraal stond. Ook 

in ‘t Huis van Heden is het belangrijk dat gasten zich thuis voelen. Vanaf 2019 ben ik betrokken bij het Hospice. Toen mij 

gevraagd werd Jan Hulsegge op te volgen als voorzitter heb ik niet lang getwijfeld. Een huis met zoveel ‘warme’ mensen 

(vrijwilligers, thuiszorg-medewerkers, coördinatoren en bestuursleden) en gedragen door vele externe relaties. Het is een eer 

om voor hen een bijdrage als voorzitter te mogen geven!  

Samen zullen we ervoor zorgen dat onze gasten zich in hun laatste levensfase thuis voelen in ‘t Huis van Heden. 

Piet de Kroon (links op de foto) 
 

Het bestuur, de staf, de vrijwilligers en de medewerkers van Icare wensen u 

goede kerstdagen en een voorspoedig 2026 
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Een warme bedankbrief van familieleden. 
Met enige regelmaat mag het Hospice warme en dankbare 

brieven ontvangen van nabestaanden van gasten in het 

Hospice.  

Hieronder een welgemeende brief van de broers en zussen van 

een gast; 

Aan: Verzorgers, vrijwilligers en andere betrokkenen van ’t 

Huis van Heden. 

De afgelopen drie maanden zijn wij, als broers en zussen, voor 

het eerst in aanraking gekomen met het fenomeen hospice. 

Voor sommigen van ons was het een moeilijke stap om bij jullie 

de drempel over te gaan. Vooral een gevoelsmatige kwestie 

immers, om het wat direct uit te spreken; je gaat naar een plek 

waar diegene die je liefhebt het leven zal laten. 

Vooral een gevoel vanuit het onbekende, maar wat hebben wij 

ons daarin vergist. Wij willen jullie enorm bedanken voor alle 

liefde, zorg, toewijding en aandacht die jullie aan onze broer 

en zijn meiden hebben gegeven. 

Jullie maakten dat er voor zijn gezin en ons alle ruimte was er 

te zijn en de resterende tijd zo goed mogelijk met elkaar in te 

vullen in plaats van belast te zijn met zorgen voor S…. 

Wat bijzonder en waardevol wat jullie doen voor mensen en 

hun naasten in de eindfase van iemands leven. 

Het is bijna niet te vangen in woorden wat jullie voor ons 

betekend hebben, dank! 

Als broers en zussen hebben we heel veel waardering voor 

jullie fantastische werk en nimmer aflatende inzet. Een 

ongelofelijke waarde die jullie iedere dag voor veel mensen 

toevoegen!                        Ga zo door!  

 De broers en zussen van S….. 

Acanthis heeft een nieuwe directeur-bestuurder 
Mijn naam is Pieter Henzen en vanaf half 

augustus ben ik met veel enthousiasme 

aan de slag gegaan als directeur-

bestuurder van Acanthis. Acanthis heeft 

een prachtige groep professionals en 

vrijwilligers die o.a. werken in het 

hospice. Deze professionals en 

vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor mensen in hun 

laatste levensfase. Het is een eer om leiding te mogen geven 

aan zo’n toegewijd en bevlogen team. Ik kijk ernaar uit om 

samen met het team en alle betrokkenen verder te bouwen aan 

de zichtbaarheid en betekenis van onze hospicezorg en zorg in 

de laatste levensfase bij inwoners van Drenthe thuis.  

Mijn loopbaan begint bij de Isala Klinieken in Zwolle, waar ik 

me vanuit HR richtte op mens en organisatie. Later maakte ik 

de overstap naar de eerstelijnszorg en was ik onder andere 

betrokken bij de oprichting van Drentse Huisartsen 

Zorgcoöperatie (HZD, inmiddels Dokter Drenthe). In de 

afgelopen tien jaar heb ik als zelfstandig adviseur 

uiteenlopende (zorg)organisaties mogen begeleiden bij 

vraagstukken rond strategie, organisatieontwikkeling en 

duurzame groei. Nu voelt het alsof de cirkel rond is. In deze 

rol komt alles samen: mijn ervaring, mijn betrokkenheid bij de 

zorg en mijn verlangen om echt van betekenis te zijn. Wie 

eenmaal geraakt is door de zorg, draagt dat voor altijd met zich 

mee. 

Pieter Henzen 

Burgemeester Eric van Oosterhout schrijft: 
Ik weet het nog als de dag van gisteren, 

hoe we op een mooie zaterdag met 30 

Rotarians in het kader van NL Doet de 

tuin van Hospicezorg Zuidoost-Drenthe 

onder handen namen. Nu werd ik door 

gasten van het Hospice al snel herkend 

als de burgemeester. Wat volgde waren 

mooie en indringende gesprekken met 

gasten en even indringende blikken van de andere Rotarians 

die druk schoffelend vonden dat ik mijn snor enigszins drukte. 

Wat de dag extra bijzonder maakte dat ik in de tuin een 

telefoontje kreeg dat ons eerste kleinkind Jelte was geboren. 

Zelden was mijn aanvechting om uitgelaten vrolijk te zijn zo 

groot en tegelijkertijd realiseerde ik mij dat een hospice vooral 

een plek is waar ingetogenheid gepast is. Hoe sta je mensen bij 

die in hun laatste levensfase zijn beland en kort voor het 

afscheid van hun leven staan?  

Als je wordt gevraagd om een bijdrage te schrijven voor de 

nieuwsbrief van Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe en 

de Vrienden van het Hospice is dat de eerste vraag die bij mij 

opkomt. Met welke emoties word je geconfronteerd en bestaat 

er een handleiding om daar een weg in te vinden?, is een 

tweede vraag die mij toen ook al op die mooie zaterdag 

bekroop. 

Wat u dagelijks betekent voor mensen in hun laatste 

levensfase, is van onschatbare waarde. In een tijd waarin 

kwetsbaarheid en afscheid centraal staan, biedt u warmte, rust 

en menselijkheid. Dat is niet vanzelfsprekend, dat is bijzonder. 

U bent een klankbord, niet alleen voor de gasten, maar ook 

voor hun dierbaren.  

Het hospice is een plek waar compassie leeft. Dankzij uw inzet 

wordt het een thuis, waar mensen in waardigheid kunnen leven 

tot het einde. Uw betrokkenheid, of die nu bestuurlijk, 

praktisch of ondersteunend is, maakt het verschil. U bent altijd 

beschikbaar voor de gasten en hun naasten als de situatie 

daarom vraagt. Dat kan alleen maar als je empathisch, 

toegewijd en in staat bent een luisterend oor te bieden. U laat 

zien wat het betekent om er voor elkaar te zijn en hoe 

waardevol en menselijk het werk van vrijwilligers kan zijn. 

Een bijzonder woord van waardering wil ik richten tot Jan 

Hulsegge die afscheid neemt als voorzitter van de Stichting 

Hospicezorg Zuidoost-Drenthe. Ik ken Jan al jaren vanuit 

verschillende functies. Jan is iemand die het hart op de goede 

plaats heeft en zich vanuit een diepe betrokkenheid inzet voor 

mensen die bijstand en ondersteuning behoeven. Het is mede 

zijn verdienste geweest dat het Hospice in de afgelopen bijna 

20 jaar is uitgegroeid tot een voorziening die een belangrijke 

plaats in onze samenleving inneemt. Daarvoor zijn we hem 

veel dank en respect verschuldigd.  

Met Piet de Kroon, voormalig directeur-bestuurder van 

verpleegtehuis De Bleerinck, krijgt Jan Hulsegge een ervaren 

en kundig opvolger. Een nieuw boegbeeld aan het hoofd van 

een stichting en haar medewerkers en vrijwilligers die elke dag 

het verschil maken als het onvermijdelijk einde van een ander 

mensenleven nadert. 

Eric van Oosterhout, burgemeester Gemeente Emmen. 
 
Zorgen moet je doen, niet maken! 

                                                           Loesje 
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Wel of niet geregeld ? 
Als je in een hospice ligt, ben je meestal bezig aan je laatste 

maanden, weken of dagen. Hopelijk kunnen die dagen besteed 

worden aan het liefdevol afscheid nemen van dierbaren en zijn 

de aardse zaken afgerond. Over wat er na de dood met lichaam 

en ziel zal gebeuren verschillen de meningen.  

Het is fijn als in die laatste periode alles geregeld is, wat nodig 

is. Mijn advies is, regel uw zaken op tijd. Voor uzelf en voor 

de notaris is het niet prettig als er aan het sterfbed nog een 

testament moet worden getekend en het is de vraag of de 

inhoud daarvan dan zorgvuldig, evenwichtig en doordacht is. 

Maar we beginnen eerder in het leven. U bent nu van 

middelbare leeftijd. Hebt u uw pensioen of oudedags-

voorziening voor elkaar? Testament klaar? Wat zijn uw 

woonwensen, welke reizen wilt u nog maken?  

U bent weer een paar jaar ouder. Al een levenstestament 

gedacht? Wie regelt uw zaken als u het zelf niet meer kunt? 

Hebt een vertrouwenspersoon?  Hoe wilt u behandeld worden 

ingeval van een ernstige ziekte? En wat als die ernstige ziekte 

wordt gecombineerd met dementie? Hebt u een 

behandelverbod voor die situatie of denkt u aan euthanasie? 

Let wel een behandelverbod verbiedt artsen u onnodig verder 

te behandelen en euthanasie is een wens, die slecht samengaat 

met verregaande dementie. Dementie is ernstig en uitzichtloos, 

maar de vraag is, is het ondragelijk? En als het dan ondragelijk 

is, voor wie, voor de patiënt of voor zijn of haar omgeving? 

Een tussenstapje: Moet er een wet komen met een regeling 

voor voltooid leven? Wie bepaalt wat en wanneer?   

We gaan weer een stap (een levensfase) verder. U voelt dat u 

aan uw laatste jaren bezig bent. Is uw testament in orde?  

Krijgen de erfgenamen 

geen ruzie? Wie gaat de 

nalatenschap afwikkelen? 

Moesten er nog dingen 

worden rechtgezet?  

Kan de levenspartner 

ongestoord door leven? 

En dan bijna het laatste. De afscheidsbijeenkomst. Wat moet 

het worden, een traditioneel kerkelijke dienst (ook al zijn de 

kinderen wat afgedwaald) met na afloop koffie met een 

broodje? Of iets frivolers, eindigend met een glas wijn en een 

bitterbal? Of absoluut in besloten kring? Heb u nagedacht over 

liedjes, een tekst, de bijdrage van kinderen en kleinkinderen? 

Regeert u niet te veel over het graf heen?  Het is wel uw dienst, 

maar het moet voor de nabestaanden een troostvolle 

gebeurtenis zijn, die u zelf niet meer bewust meebeleeft.  

En dan het allerlaatste. Wat moet er gebeuren met uw lichaam, 

het stoffelijk overschot? Cremeren en dan de as bewaren of 

verstrooien en waar? Of toch liever begraven en alweer een 

keuze: Op een reguliere begraafplaats in een keurig rijtje of op 

de heide of in het bos van de natuurbegraafplaats? Of niks van 

dat alles en stelt uw lichaam ter beschikking van de 

wetenschap?  

O, ja, nog één ding: Staat u nog wat organen af, zodat een 

medemens nog wat langer prettig kan voortleven? Een deel 

van uw lichaam gaat dan nog een poosje door en hopelijk leeft 

uw wezen door in de harten van uw kinderen en kleinkinderen 

of andere nabestaanden. 

Bert Linde, oud-notaris (Linde Notarissen, Dedemsvaart) en 

(uitvaart-)spreker  

Met de “Vaarwens” naar de Zaanse Schans 
Een wens van onze gast Annie ging in vervulling.  
Zij wilde graag nog een keer varen, want dat gaf haar een 

gevoel van vrijheid. Samen met haar man Frans werden we 

stipt om 08.00 uur opgehaald door de wensambulance. Ik 

mocht mee als begeleider vanuit het Hospice ’t Huis van 

Heden in Emmen. 

De twee lieve medewerkers van de Wensambulance, Mariek 

en Rob kwamen helemaal uit Rotterdam om ons op te halen. 

Een lange reis naar 

Amsterdam in een ambulance 

met alle comfort erop en 

eraan. Onderweg nog even 

koffie gedronken bij een Mc 

Donald’s. Aangekomen bij de 

haven waar de Vaarwensboot 

lag, werden we ook daar weer 

hartelijk ontvangen door 

Marcel de kapitein en zijn  bootsmaatje Anneke. Annie kon op 

de brancard via een lift de ruime, prachtige boot op die geheel 

voor haar was gereserveerd. Na overleg, ook vanwege het 

weer, want er stond een windkracht 5, besloten Annie en de 

crew dat we naar de Zaanse Schans zouden varen. Annie was 

vrij stil onderweg, maar 

genoot van het uitzicht en 

had voortdurend een 

glimlach op haar gezicht. 

Frans, daarin tegen, was 

uitbundig aan het vertellen 

over de mooie 

herinneringen die Annie en 

hij hadden betreffende de 

vele reizen die zij samen hadden gemaakt. Dit bracht af en toe 

ook wat emoties naar boven. Aangekomen bij de Zaanse 

Schans, hebben we allen genoten van een heerlijke lunch en 

zijn daarna weer teruggevaren naar het beginpunt. Daar 

werden we uitbundig uitgezwaaid door Marcel en Anneke, die 

dit ook evenals de medewerkers van de wensambulance 

allemaal als vrijwilliger doen. Topmensen en zo lief allemaal. 

Op de terugreis bleef Annie wakker om nog te  genieten van 

de reis en gaf ze aan dat het een enerverende en mooie dag was 

geweest.  Ook Frans vond het een geweldige dag en ook ik heb 

er erg van genoten. 

Dank jullie wel!!!!! 
Meta, vrijwilligster Hospice ‘t Huis van Heden, Emmen   Hoe mooi kan het zijn, een ree in de tuin? 
 

 
Een reebok, een regel-
matige gast in de tuin van 
het Hospice. 

 

 

 

Het bos leeft 
intensiviteit maant 

tot stilte 
zonlicht valt 

tussen de bomen 
die zacht 

wiegen op de wind. 
Plots kraakt er een tak 

in het struikgewas 
doorbreekt de stilte  

een hert kijkt mij aan       
om dan te verdwijnen             

in de veilige beslotenheid 
van het bos. 

 

om dan te verdwijnen 
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Dank aan Jan Hulsegge en Chris Nannen 
Twee zeer gewaardeerde en betrokken bestuursleden hebben 

aangegeven te gaan stoppen als bestuurslid van de Stichting 

Hospicezorg Zuidoost-Drenthe. De voorzitter van de Stichting 

gaat verhuizen uit de regio Zuidoost-Drenthe en gaat daardoor 

zijn bestuurlijke functies in de regio beëindigen. Zowel Jan 

Hulsegge als Chris Nannen zijn vanaf de eerste initiatieven 

voor het oprichten van een hospice hierbij betrokken geweest. 

Vervolgens heeft Jan zich als een voorzitter met veel passie, 

inzet en kundigheid ingezet voor het ’t Huis van Heden. Zo 

heeft het Hospice zich in periode van ongeveer 20 jaar een zeer 

gewaardeerde  plek verworven in de palliatieve terminale zorg 

in Zuidoost-Drenthe. Naast zijn intense inzet voor het Hospice 

heeft Jan zijn bestuurlijke vaardigheden en kennis ook 

ruimschoots ingezet als contactpersoon bij Acanthis en de 

overkoepelende landelijke Stichting VPTZ. 

Met z’n allen zijn we veel dank verschuldigd aan Jan en we 

wensen hem met zijn vrouw een fijne tijd in hun nieuwe 

woonplaats. Jan, heel erg bedankt voor jouw tomeloze inzet! 
 
Chris Nannen is niet alleen vele jaren de penningmeester 

geweest bij de Stichting Hospicezorg, maar was daarbij ook 

als accountant van grote waarde op financieel gebied. Nadat 

Chris een aantal jaren geleden te kennen heeft gegeven dat hij 

zich als penningmeester zou terugtrekken, bleef hij als 

adviseur nauw betrokken bij het bestuur. Na al de mooie jaren 

met Chris heeft hij nu besloten per 1 januari 2026 te stoppen. 

Chris, bedankt voor jouw betrokkenheid en inzet! 

Ter gelegenheid van het afscheid van Jan en Chris wordt er op 

15 december een receptie gehouden voor de vrijwilligers, de 

coördinatoren, bestuursleden en medewerkers van Icare  en 

anderen die betrokkenen zijn bij het Hospice. 

De redactie 

Mooie actie Dorps kerk Dalen 

Ieder jaar, van de Startzondag tot de Oogstdienst, houdt de 
Diaconie van de Hervormde Gemeente Dalen een actie voor 

een ‘Goed Doel’ Dit jaar mocht dat 
’t Huis van Heden zijn. Vooraf 
hadden leden van de diaconie een 
bezoek gebracht aan het Hospice om 
daar onder meer een rondleiding te 
krijgen. 
De actie startte deze keer met een 
praatje van de voorzitter van de 
Stichting Vrienden van het Hospice 

tijdens een reguliere kerkdienst op 21 september en werd 
afgesloten op 9 november. 
Op 21 november werd een fraaie cheque overhandigd aan 
enkele bestuursleden van het Hospice. Het resultaat van een 
fantastische actie met een geweldig resultaat.  
 

Het Hospice zoekt een ICT-vrijwilliger 
Het Hospice wil graag in contact komen met iemand die onze 

huidige ICT-er Hans Wolff kan ondersteunen met zijn 

werkzaamheden voor het Hospice. Hans verzorgt al ruim 15 

jaar, als vrijwilliger, alle voorkomende werkzaamheden op 

gebied van de automatisering  voor het Hospice. De 

werkzaamheden bestaan onder meer uit: 

- Het ondersteunen van de coördinatoren op het gebied het 

gebied van automatisering 

 

- Inkoop van de hardware en software 

- Het beheren en actueel houden van de website van het 

Hospice 

- Het verzorgen van de digitale verzending van de 

Nieuwsbrief en de mailingen 

- Het ondersteunen van de coördinatoren en de vrijwilligers 

bij Hospice Online (instrueren nieuwe vrijwilligers en 

contact onderhouden met de programma beheerder) 

Gezien de leeftijd van Hans zoeken we iemand om met Hans 

samen te werken en die  op termijn zijn werkzaamheden kan 

overnemen. De totale werkzaamheden vergen ongeveer vier 

uur per week.  

Als het u interessant lijkt en u graag betrokken wilt worden 

bij een mooie vrijwilligersorganisatie zoals het Hospice, dan 

kunt u contact opnemen met Hans Wolff. e-mail: 

hhjwolff@hospice-emmen.nl tel 061330468 

Wist u dat…….? 
• de vijf kamers van het Hospice een algehele 

opknapbeurt krijgen? In de volgende nieuwsbrief laten 

wij u graag het eindresultaat zien. 

• er plannen zijn om op termijn ook in Klazienaveen een 

hospice op te richten, en dat bestuursleden van ’t Huis 

van Heden hierbij als adviseurs betrokken zijn? 

• het Hospice mooie donaties heeft ontvangen, speciaal 

bedoeld voor de vrijwilligers? Ter waardering van hun 

liefdevolle inzet is hiervoor een gezellig samenzijn met 

een lopend buffet georganiseerd in de Berenshoeve. 

• de Stichting Emmer Middenstand haar maatschap-

pelijke betrokkenheid heeft getoond met een gulle 

donatie aan het Hospice, met daarbij de mooie 

boodschap: “Wij ondersteunen het Hospice graag voor 

het waardevolle werk dat u verricht voor de 

gemeenschap.” 

• wij dringend op zoek zijn naar vrijwilligers die ’s nachts 

willen waken in de thuissituatie? Voor meer informatie 

kunt u contact opnemen met een van onze coördinatoren 

via 06-51343172 of info@hospice-emmen.nl. 

• alle zorgvrijwilligers een In Company-cursus over 

feedback hebben gevolgd? De cursus werd gegeven 

door VPTZ (Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg 

Nederland) in het Fletcher Hotel in Emmen. 

• wij het ontzettend fijn vinden dat ook dit jaar weer een 

aantal vrijwilligers in het zonnetje gezet konden worden 

vanwege hun jubileum bij Acanthis? Dit jaar vieren wij: 

-3 vrijwilligers met 5 jaar inzet, 

   -3 vrijwilligers met 10 jaar, 

          -2 vrijwilligers met 15 jaar, 

          - 1 vrijwilliger met 25 jaar trouwe dienst. 

Allemaal van harte gefeliciteerd! 

De Nieuwsbrief is een uitgave van:  
’t Huis van Heden, Hospice Zuidoost-Drenthe 
Markeweg 1  7822   GC Emmen                                                    
Telefoon: 0591- 65 11 20 
E-mail hospice: info@hospice-emmen.nl  
E-mail redactie: nieuwsbrief@hospice-emmen.nl   
Website: www.hospice-emmen.nl 
Bankrekeningnummer: NL 90 Rabo 0123 222 877 t.n.v. 
Stichting Vrienden van het Hospice Zuidoost-Drenthe 
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